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Fridtjof Nansen groep FN12 

Gravend in mijn herinneringen en wat er nog meer heb gevonden over de Fridtjof Nansengroep. Al schrijvend 

ontdek je steeds meer van wat je nog (niet) weet. Je zoekt in oude kranten en vindt veel over je verleden en de 

historie van de Fridtjof Nansengroep en over de 

geschiedenis van schuilkelders en een smokkelschip. 

En dan vind je een foto van een 35-jarig bestaan van 

de groep met jouw naam erop (foto 10, blz, 7).  

Ook vind je dan meer, bijvoorbeeld de plaatsen waar 

de groep gehuisvest is geweest: 

1932  Rozegaarde 6, Vreewijk 1 

1934 Verenigingsgebouw ijsclub ‘Het 

Zuiden’, Charloisse Lagedijk hoek 

Dordtsche Straatweg 2 

Voor 1955  Schuilkelders Zuider Ziekenhuis, 

Groene Hilledijk/Valkeniersweide 3 

1955 Driemastschoener De Fram, 

Spoorweghaven en Gymlokaal 

Oranjeboomstraat 

   

Welpen (van 17 november 1953 tot 

1957) 

Mijn eerste kennismaking met de Fridtjof 

Nansengroep zal zijn geweest rond 17 november 

1953. Dat blijkt uit de datum achterop de 

herinneringsfoto van het 35-jarig jubileum. Lid 

geworden van de welpen was het verblijf toen in de 

schuilkelders (bunkers) op de Valkeniersweide totdat 

we daar natte voeten kregen. Vervolgens is de troep 

welpen naar het gymlokaal aan de 

Oranjeboomstraat4 gegaan. Ik behoorde tot het rode 

nest. Als ik mij goed herinner zijn de welpen na mijn 

tijd als welp, ook nog even af en toe gehuisvest 

geweest op de schoener. 

 
1 Het clubhuis Rozegaarde 6 werd op donderdag 24 november 1932 officieel geopend en was in ieder geval al vanaf 14 

oktober dat jaar al in gebruik.  
2 IJsclub “het Zuiden” is opgericht in augustus 1928. In 1929 wordt de baan van 2 ha voor het eerst opengesteld. In 1936 
worden er plannen gemaakt om op dit terrein 800 woningen te bouwen, die er ook komen (De Vaan). In 1937 huurt de 
vereniging een terrein van 0,25 ha nabij de Charloisse Lagedijk voor drie jaar. In 1942 wordt aan de vereniging een terrein 
verhuurd nabij de Charloisse Lagedijk ten oosten van de Zuider Begraafplaats ter grootte van 1.4.70 ha voor 5 jaar. Dit is 
dan ten zuiden van de Charloisse Lagedijk. Daarna wordt in de pers niets meer over de ijsclub vermeld.      
3 In verband met het kleiner worden van het bouwplan voor het Zuider Ziekenhuis werden in 1939-1942 de fundamenten 
voor de uitbreiding ingericht als schuilkelders voor burgers. In 1959 zijn de schuilkelders gesloopt in verband met de bouw 
van het dr. Daniel den Hoed ziekenhuis. De padvinders hadden deze kelders al in 1955 verlaten. 
4 Locatie ongeveer x=94740, y=435500 

Figuur 1. Rozegaarde 6 

Figuur 2. De Rendierhoeve (1956) 
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In totaal heb ik denk ik drie kampen meegemaakt. Deze waren (in willekeurige volgorde) in Bilthoven (clubhuis 

van een scoutinggroep), een boerderij in Rockanje tegen de duinen aan en De Rendierhoeve in een voormalig 

klooster in Sint-Ouderode (1956). 

Soms was er welpenbijeenkomst samen met andere welpengroepen op bijvoorbeeld het Eiland Van 

Brienenoord met spannende spellen. 

Ieder jaar werden Palmpasen-stokken gemaakt en met Palmpasen na een optocht uitgedeeld aan zieken. Met 

sinterklaas mochten wij opdraven om onder andere de manshoge kartonnen speculaaspoppen en andere 

afbeeldingen van snoepgoed mee te dragen in de stoet van Sint Nicolaas.  

De welpen stonden onder leiding van een akela. De onze woonde aan de Hovendaal en werkte bij het 

hoofdkwartier Rotterdam aan de Heemraadsingel. 

Alles bij elkaar was het een leuke en leerzame tijd waarop ik met genoegen terugkijk. 

 

Zeeverkenners en loodsenstam (1957 tot 1963) 

Als beginnend zeeverkenner kwam ik terecht bij de 

ijsvogels, later ben ik als kwartiermeester 

overgestapt naar de bevers en ben daar ook 

bootsman geworden. 

Op Koninginnedag 30 april speelde groep 12 een 

belangrijke rol bij de ceremonies rond het vlag hijsen 

en bij de Oranjespelen op de Valkeniersweide.  De 

hele dag waren één of meer leden van de groep wel 

aanwezig.  

In 1957 bestond de vloot uit drie (of vier?) 162 BM-

zeilboten: vlaggenschip ‘Baden Powell’ met huif en 

een Seagull buitenboordmotor, de ‘Zeearend’ en de 

‘Zeevalk’ en vier jeugdklasseboten of pluizen. Later is 

er voor een korte tijd de houten zee reddingssloep 

‘Zeewolf’ aan de vloot toegevoegd. Na de aanschaf 

van de eerste Beenhakker lelievlet de ‘Zeemeeuw’5 

(nr. 107) in 1959, werden geleidelijk de jeugdklasseboten en ook de BM’s, afgestoten. Zelf heb ik het niet meer 

meegemaakt dat de ‘Baden Powell’ werd verkocht. Opvallend is dat de lelievletten in hun inmiddels 60-jarig 

bestaan nog steeds dezelfde frisse kleuren rood, wit en blauw hebben. Daar is blijkbaar nooit iets aan 

veranderd.   

Op woensdagavonden kwamen jonge verkenners samen bij Adrie de Graaf thuis in de Zeisstraat om van hem 

de kennis en ook vaardigheden op te doen voor het behalen van insignes, zoals knopen leggen en de theorie 

voor bootleiderscertifcaten. In de winter werd op woensdagavonden en ook in de weekenden geklust aan de 

zeilboten. In het weekend werd dan ook wel op schoener geslapen in de kajuit. Best spannend. Uiteraard 

moest je voor je eigen eten zorgen. 

Zomers werd er niet gewerkt, maar in het weekend naar hartenlust gevaren op het Brielsche Meer. In 

Nieuwesluis had de groep onderdak gevonden bij de Abel Tasmangroep, groep 24 op hun wachtschip de 

Rambonnet. Als groep vertrokken we dan op zaterdagmiddag met zijn allen achter een bromfiets aan in hoog 

tempo van Rotterdam naar Nieuwesluis om zondagmiddag moe en uitgeput naar huis te gaan. Bij goed 

 
5 Voor de aanschaf van de lelievletten was een stichting opgericht. Mijn moeder was één van de leden van die stichting.  

Figuur 3. Ouderdag aan boord van de Schoener (1959) 
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zeilweer kon je makkelijk op één dag op het meer heel goed van Nieuwesluis naar Oostvoorne varen en terug 

in lekker ruim water.  

In een van deze weekenden was de Rambonnet op het meer voor anker gegaan. Onverwacht kwam een 

dreigende zwarte lucht opzetten en werden we overvallen door een zware zomerstorm.  Een van de boten was 

losgeslagen en een andere had het moederschip niet op tijd kunnen bereiken. De volgende dag zijn we met zijn 

allen op zoek gegaan naar weggewaaide spullen zoals een fokuithouder, een bootsmanshaak en vlonders. 

Sommige spullen hebben we wel teruggevonden maar niet alles. 

Voordat de Brielsche Maas als zomerse speelvijver werd gebruikt en 

(ver) voor mijn tijd bij de Fridtjof Nansengroep, was het Waaltje bij 

Rijsoord de aangewezen plek om te zeilen met jeugdklasses (of 

pluizen) en (zeil)kano’s.  

Later, ik denk vanaf 1958, zeilden wij op de Binnen Maas met als 

residentie dorpshuis de Hoogt (nu Hotel-Restaurant De Hoogt) in 

Maasdam. Of was het andersom, mijn geheugen laat mij hier in de 

steek.  

In 1958 werd een Pinksterkamp georganiseerd met alle 

zeeverkennersgroepen uit de regio. Wat geweldig om wedstrijden te 

hebben met deze verkenners. Als ik het goed heb kwamen wij, de 

bevers, bij de zeilwedstrijden als beste uit de strijd.  Minder leuk was 

dat de kookpotten te dicht bij mijn eigen tent stonden. Op een 

gegeven moment vatte de tent dan ook vlam. De brand was wel snel 

geblust, maar de tent was niet meer te repareren. Gelukkig 

vergoede de verzekering de schade.   

Namen uit die tijd die ik mij nog kan herinneren zijn: (Klaas Aart) 

Koster6 (schipper ofwel de Ouwe), Adrie de Graaf7 (schipper), Arie 

Groen (stuurman), Henny van Zanten (stuurman) en verder Ben en 

 
6 Klaas Aart Koster is geboren in Rotterdam op 11 juni 1906 als de jongste in een gezin met acht kinderen. Hij is overleden 
na 19-10-1977. Waarschijnlijk was hij een van de oprichters van de Fridtjof Nansengroep en wordt bij de opening van het 
groepshoofdkwartier op 24 november 1932 al genoemd als oubaas / verkennersleider. Hij was ongehuwd en woonde 
omstreeks 1960 samen met zijn een van zijn drie zussen op de Groene Hilledijk 410A. Naast hem woonde Arie en Theo 
Groen op nr. 412. Zij woonden recht tegenover de schuilkelders. In 1942 werd Koster tot secretaris gekozen van ijsclub “het 
Zuiden”, waar de groep toen ook zijn onderdak had. 
Klaas is werkzaam geweest bij Pakhuismeesteren (een onderdeel van het huidige Pakhoed) waar hij onder andere voorzitter 
van de personeelsvereniging was (1958, 1959). Bij dit bedrijf is ook mijn vader werkzaam geweest. 
7 Adrie de Graaf woonde in zijn jonge jaren in de Zeisstraat. Hij werkte bij de Rotterdamse Loyd. Zijn zus Corrie is akela 
geweest bij de welpen (na mijn tijd) en getrouwd met (stuurman) Henny van Zanten.   

Figuur 4. Pinksterkamp 1958 

Figuur 5. Nelly en Dago Hendrikson 
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Frits Hooij(berg?), Joop en Cis Sloof, Harry en Gerrie van den Boom, Tako 

Mesdag, Piet Germeraad, Frans Demand en mijn neef Wim van Rij. 

Frans Demand is een triest geval. Hij was niet alleen lid van de Fridtjof 

Nansen groep, maar ook bemanningslid op de coaster die tussen de Fram 

en de wal lag. Frans is bij het van boord gaan van de coaster ’s avonds om 

ongeveer 11 uur in het donker waarschijnlijk uitgegleden en tussen wal en 

schip gevallen en vervolgens verdronken. Tussen een haag van de 

verkenners langs de oprijlaan van de Zuider Begraafplaats hebben wij hem 

naar zijn laatste rustplaats begeleid.8  

 

Zomerkampen 

Voor de zomerkampen werd door de 

Ouwe het binnenvaartschip Sophia geregeld. De schipper en zijn vrouw 

hadden dan twee weken vakantie en brachten ons naar Friesland en terug. Op 

zaterdagmorgen werden de boten in en op de Sophia laden, ’s middags 

scheepten de groepsleden in met hun plunjebalen en broodzakken. Na een 

nachtje doorvaren over Lek, Amsterdams Rijnkanaal, door de Oranjesluizen en 

over het IJsselmeer laden we in Lemmer of Stavoren uit. En dan heerlijk op 

zeilkracht in een dag naar Eernewoude. 

Ieder jaar met de Sophia naar Eernewoude, een heerlijke Kromhout stamp-

motor met zo’n lekker stamp-stamp geluid waar je moeilijk van kunt slapen. 

Na de onverwachte plotselinge wisseling van leiding omstreeks 1959 was het 

even moeilijk om de Sophia weer te regelen voor het jaarlijkse zomerkamp, 

maar dat is toch gelukt.   

Bij een van die vakanties hebben we een paar dagen in Amsterdam gelegen bij 

de werf van Kromhout voor motoronderhoud. 

Vaste prik was ieder jaar het nachtspel. ’s Avonds werd dit ingeleid met de 

vertelling van een of ander gruwelijk verhaal over bijvoorbeeld Gruttte Pier. 

Vervolgens werden wij dan midden in de nacht ruw in onze slaap gestoord en 

met een paar boten in het pikke donker naar een onherbergzame plek 

gebracht ergens in de Prinsenhof of ‘De Alde Faenen’ om een en 

ander te onderzoeken. 

Ook iets wat regelmatig voorkwam, was een bezoekje aan de 

zeilmaker in Grouw. Een leuk tochtje vanuit Eernewoude door 

Friese vaarten en sloten, wat steevast eindigde op een terrasje in 

Grouw.   

Een keer zijn wij samen met de Abel Tasmangroep, groep 24 en 

hun wachtschip Rambonnet op zomerkamp gegaan. Omdat de 

Rambonnet wat motorpech kreeg, werd er die keer er voor 

gekozen om op de terugweg binnendoor te varen via Blokzijl en 

het Zwartewater. Vervolgens hebben wij in Zwolle overnacht en 

zijn de volgden dag verder gevaren over IJssel, Rijn en Lek naar de 

Spoorweghaven in Rotterdam. 

 
8 Wat ik toen niet wist, maar nu wel is dat Frans een neefje was van ‘de Ouwe’ Koster. 

Figuur 6. Overlijdensadvertentie Frans 
Demand (www.delpher.nl) 

Figuur 7. Een gedwongen verfrissend bad (1961) 

Figuur 8. Zeehondjes op de Oldehove aan de Bonkevaart in 
Leeuwarden 
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Zwervend door Friesland kom je nog weleens wat tegen. Die ene keer dat het stormde op het Heegermeer zal 

ik dan ook nooit vergeten. Vol tuig zeilend van Stavoren naar Heeg voor de wind met de reddingssloep Zeewolf, 

waar alle andere boten alleen de fok konden gebruiken. Of met de Zeehonden door de Leeuwardense grachten 

varen om te ontdekken dat dat zelfs met een lelievlet bijna niet mogelijke is, zo ondiep. Ik kan me herinneren 

dat ik van een van deze fantastische vakanties een verlag in Viking stijl heb gemaakt voor de Boegspriet.   

 

De Fram 

Van smokkelschoener tot drijvend groepsschip 

Eind 1954 kreeg de groep de beschikking over de driemast Portugese schoener ‘Rainha Santa Isabel’, 

een smokkelschip dat tot verbeelding spreekt. En nog meer als je zijn geschiedenis leest. Deze 

schoener is door de groepsleden zelf opgeknapt (zie de krantenartikelen op blz. 8 en 9) en voor eigen 

gebruik geschikt gemaakt. Zowel verkenners, welpen, loodsen als staf hadden hier een eigen ruimte. 

Ook was het de winterberging voor de zeilvloot (zie ook foto 3 op blz. 3). Zeilboten lagen dan zowel 

boven- als onderdeks en werd er onderhoud gepleegd. Dat de groep trots was op haar Fram blijkt wel 

uit de ouderdagen en instuiven die er zijn geweest. 

Tijdens de energiemanifestatie E55 lag het tot ‘Fram’ omgedoopte schip te pronken aan de Parkkade. 

Na de manifestatie is de Fram weer afgemeerd in de Spoorweghaven. Aanvankelijk aan de makkelijk te 

bereiken noordoostoever maar al gauw verhuisde hij naar de zuidwestoever, naast het rangeerterrein 

van de NS. Hier hadden we vaak gezelschap van een coaster die dan tussen de wal en de Fram lag9. Om 

het schip te bereiken moesten we onze fietsen stallen bij Chabot IJzerhandel aan de de 2e Rosestraat 

en dan een drie honderd meter lopen over een smal pad van een halve meter tussen gerangeerde 

treinwagons en de kademuur, of over de kademuur. Niet altijd even prettig. De Fram was niet het 

ideale groepshuis. Stromend water en voor zover ik mij kan herinneren ook een wc ontbraken. 

Tegenwoordig zou één enkele smalle toegang voor zoveel mensen als onveilig zijn aangemerkt.  

 
9 In het inmiddels gedempte deel van de Spoorweghaven, x=94275 y=435435 

Figuur 9. Nieuwjaarsinstuif 3 januari 1960 
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Figuur 10. Oorkonde bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de groep met de vlag aan de vlaggenmast van de Sophia. 

 

De Fridtjof Nansengroep in de publiciteit 

Bij een vereniging die al bijna 100 jaar bestaat is er van alles gebeurd dat de publiciteit heeft gehaald waar ook 

historische feiten tussen zitten. Delpher (www.delpher.nl) is dan een ideale plek om dit allemaal weer terug te 

halen. Op de volgende pagina’s heb ik geprobeerd om al deze publicaties te verzamelen. 

In de 30-er jaren van de 20e eeuw was het sociaal medium de dagelijkse krant. Niet verwonderlijk eigenlijk dat 

gedurende een aantal jaren de berichtgeving naar de clubleden via de kranten liep. Een bijkomend voordeel is 

dat wij nu inzage hebben van wat de groepsleden toen deden. 

Bijzonder vond ik het om hier de geschiedenis van de club en haar activiteiten te vinden, maar ook een stukje 

van de geschiedenis van de ‘Rainhna Santa Isabel’ en de gevonden contrabanden. 
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Figuur 11. Het Rotterdamsch Parool, 17 februari 1955 
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Wat eraan voorafging: 

Figuur 12 Bredasche Courant, 30 mei 1947 

 

 

 

Figuur 13. Het Rotterdamsche Parool, 10 december 1954 
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Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 april 1932 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 oktober 
1932 

 
Figuur 14. Rotterdamsch Nieuwsblad, 26 
november 1932 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 januari 1933 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 10 februari 
1933 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 24 februari 
1933 

 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 24 maart 1933 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 31 maart 1933 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 7 april 1933 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 juni 1933 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 juni 1934 
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Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 juni 1934 

 
Figuur 15. Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 
juli 1934 

 
Figuur 16. Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 
februari 1935 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 maart 1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 25 oktober 
1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 november 
1935 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 november 
1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 november 
1935 

 

 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 november 
1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 december 
1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 december 
1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 december 
1935 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 3 januari 1936 
 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 januari 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 31 januari 
1936 
 

 
Figuur 17. Rotterdamsch Nieuwsblad. 21 
februari 1936 

 
Figuur 18. Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 
februari 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 27 maart 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 april 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 april 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 mei 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 mei 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 mei 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 29 mei 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 juni 1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 juni 1936 
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Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 oktober 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 oktober 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 november 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 november 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 20 november 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 december 
1936 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 januari 
1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 januari 
1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 februari 
1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 26 februari 
1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 maart 1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 april 1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 april 1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 mei 1937 

 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 4 juni 1937 

 
De Standaard, 14 februari 1938 

 
Het Rotterdamsch parool, 4 april 1955 

 

 
Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, 
8 juli 1959 
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Algemeen Dagblad, 2 april 1988 

 

 


